
Protestantse gemeente Kudelstaart 
Website: www.sow-kudelstaart.nl 
Inleveren kopij voor het kerkblad: bij de scriba, scriba@sow-kudelstaart.nl  
- uiterlijk zondag 19.00 uur.  
 
Onze diensten zijn fysiek toegankelijk en worden online uitgezonden.  
De link om de diensten online te volgen is te vinden op de homepagina van 
onze website: https://sow-kudelstaart.nl. 
Wilt u een dienst later nog bekijken? Dat kan ook via de website of op “kerk-
dienstgemist.nl”. 
 
Zondag 24 maart 2024, Palmzondag, voorbereiding Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds. P. Verhoeff uit Alkmaar. 
Ouderling van dienst: Marjolein van der Zwaard. 
Diaken van dienst: ---. 
Kerkrentmeester van dienst: Lolke van der Leeuw. 
Overige dienstdoenden: Ina van den Berg en Jaap Overbeek (als diaken). 
Lector: Betty de Rooij. 
Oppasdienst: voor de kleinsten tot vier jaar is er oppasdienst. 
Kindernevendienst: Simone van Heemskerk en Eline ten Wolde. 
Jeugdkerk: Norbert van Oostveen en Tineke Maas. 
Koster: Chris Bremer. 
Organist: Jan Sikkema. 
Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Bloemenfonds (2) 
en ZWO-commissie (uitgang) 
Rijdienst: Arie de Vos en Bertus de Vries. 
Boekenhoek: Joke van Leeuwen. 
Koffiezetten:. Marieke Millenaar en Elly Valstar. 
Koffieschenken: Marieke Millenaar en Elly Valstar. 
 
Donderdag 28 maart 2024, Witte Donderdag, viering Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds. J.S. Bruwer. 
Ouderling van dienst: Wilko Roodenburg. 
Diaken van dienst: Rieneke de Bondt, Agnes Poortvliet en Martin Maat. 
Kerkrentmeester van dienst: ---. 
Overige dienstdoenden: Wim Lodder 
Lector: Jan de Jong. 
Koster: Jan van Leeuwen. 
Organist: Jan Sikkema. 



Collecten volgens het rooster: Eredienst & diaconie (1) Avondmaalspro-
ject -Vrienden van ‘t Kloosterhof (2) en ZWO-commissie (uitgang) 
Rijdienst: Jos Blom en Ted Wentzel. 
 
Vrijdag 29 maart 2024, Goede Vrijdag 
Voorganger: ds. J.S. Bruwer. 
Ouderling van dienst: Kees de Bondt. 
Diaken van dienst: Martin Maat. 
Kerkrentmeester van dienst: ---. 
Overige dienstdoenden: Nel Overbeek. 
Lector: Ton van den Berg. 
Koster: Marcel van Soest. 
Organist: Tae-Young Kim. 
Collecten volgens het rooster: er zijn geen collecten 
Rijdienst: Huib van Arkel en Wim Poortvliet. 
 
Zaterdag 30 maart 2024, Stille Zaterdag - geen dienst 
Zondag 31 maart 2024, Eerste Paasdag - komt in het kerkblad van vol-
gende week. 
 
Terugblik 
Afgelopen zondag was het niet alleen de voorlaatste zondag in de lijdenstijd, 
maar ook Biddag voor gewas en arbeid. In deze dienst ging ds. Strydom 
Bruwer voor. Het thema van de dienst was: ‘Er is maar één manier om er-
achter te komen’. We lazen met elkaar uit 1 Koningen 17, over Elia. 
In de tijd van Elia is koning Achab de koning over Israël. Hij regeerde samen 
met zijn vrouw Izebel. Achab was een alleenheerser en Izebel probeerde de 
Baäls-godsdienst in te voeren. Dat leidde tot een diepe haat van de koning 
jegens Elia, omdat Elia hem, als profeet van God, steeds terechtwees. Als 
Elia aangeeft dat God droogte over het land zal laten komen, moet hij vluch-
ten voor de koning. Eerst gaat hij naar een dal waar hij water uit de rivier kan 
drinken en waar hem dagelijks voedsel wordt gebracht door raven - zo on-
geveer de meest vraatzuchtige vogels die er waren. ‘Gods bezorgdienst is 
altijd op tijd’, zo constateerde ds. Bruwer.  
Als de rivier droogt komt te staan krijgt hij opdracht naar de stad Sarafat te 
gaan en onderdak te zoeken bij een weduwe. Daar gebeurt een wonder. In 
de tijd van hongersnood raakt de meelzak waaruit brood gebakken wordt 
niet leeg, en ook de oliekruik blijft olie bevatten. Als de zoon van de weduwe 
sterft bidt Elia tot God om de levensadem aan het kind terug te geven. Dat 



gebed wordt verhoord, waarna de weduwe ervaart - en zegt - dat zij nu weet 
dat Elia inderdaad de vertolker van Gods boodschap is. 
In het licht van de Biddag vroeg ds. Bruwer zich af waar de agrariërs de 
moed vandaan halen om, als zij gaan zaaien, ‘hun geld op de grond te 
gooien’. ‘Zij vertrouwen op God en op de natuur’ zei ds. Bruwer - en hopen 
dat wat er in de grond gestopt wordt, wasdom geeft. In het najaar zien zij de 
vruchten van hun noeste werk. Onder verwijzing naar de geschiedenis van 
Elia stelde ds. Bruwer vast dat God niemand aan de kant van de weg laat 
liggen. Wat er nodig is om uiteindelijk uit misère te komen, is geloof, vertrou-
wen in God alleen.  
 
Volgende week is het Palmzondag. Dan is er ook een eredienst. In die dienst 
zal ds. P. Verhoeff uit Alkmaar voorgaan. Weet u welkom! 
 
Komende dinsdag, 19 maart, is er eerst nog een gemeenteavond. We spre-
ken dan met elkaar over de toekomst van de kerk en de Kerk van de toe-
komst. Een belangrijke bijeenkomst - we hopen dat u allemaal aanwezig wilt 
zijn. De aanvang is om 19.45 uur, de inloop (met koffie) is vanaf 19.30 uur. 
 
Kringenwerk in onze gemeente 
Het kringenwerk, het elkaar ontmoeten buiten de zondagse eredienst, leidt 
in onze gemeente een onopvallend bestaan. En dat, terwijl het de basis is 
van het samen kerk zijn. Het is daarom goed de kringen die er zijn eens te 
benoemen, op het gevaar af dat we er één over het hoofd zien. Wilt u meer 
weten van één van deze kringen/groepen, neem dan contact op met de con-
tactpersoon.  
 

Naam van de kring  

Frequentie 
(voor zover bekend)  Contactpersoon  

De Afdwalers  
(oudere jongeren van 25- 
45) Maandelijks Dorien Rinkel 
Woensdagavondgroep 
(WAG) 

Op woensdagavond,  
(1 keer per drie weken) 

Madeleine van der Dus-
sen 

De Huiskring 
 Op woensdagavond,  
(1 keer per maand) Hetty v.d. Wee 

Maandagavondgespreks-
groep 

 Op maandagavond  
(1 keer per drie weken) Debora Pothuizen 

Gebedskring 

Wekelijks op dinsdag-
avond 
(van 19.00 tot 20.00 uur) Carla van Oostveen 



Naam van de kring  

Frequentie 
(voor zover bekend)  Contactpersoon  

Spilgroep 
(voor bewoners van OTT) 

 Zondagavond  
(1 keer per 14 dagen) Jaap Overbeek 

 
Vanuit de pastorie 
In Nieuw-Zeeland is er een drankje dat Lemon and Paeroa (L&P in kort) heet. 
Hun motto is: "Wereldberoemd in Nieuw-Zeeland."  
Fantastisch! Wat een toepasselijk motto! Hoe zou het klinken als jij en ik van 
dit motto ook ons levensmotto zouden maken? Misschien zoiets als? 
Het is beter om wereldberoemd te zijn in je eigen huis vanwege je liefde voor 
je familie dan om de rest van de wereld aan je voeten te hebben liggen.  
Het is beter dat je wereldberoemd bent onder je vrienden vanwege je loyali-
teit en je integriteit dan dat je naam op ieders lippen ligt in de stad.  
Het is beter dat je wereldberoemd bent bij één persoon, die het moeilijk heeft 
en die je in stilte dient, dan dat iedereen op sociale media gonst over al je 
successen. Het is beter dat één persoon je naam kent, dan dat de hele we-
reld weet wat je allemaal doet.  
Als Jezus van je weet, ben je beroemd genoeg. Jezus vraagt specifiek in 
Marcus 8:36-38 wat helpt je om de hele wereld te winnen, maar je ziel te 
verliezen?  
Stop dat op tijd. Zorg dat Jezus je goed kent. Zorg er ook voor dat anderen 
notitie nemen van je liefde voor Hem en vanwege je zorg en dienstbaarheid.  
Dan ben je beroemd genoeg, nu en voor altijd! 
Hartelijke groet, ds. Strydom Bruwer 
 
Passieronde 
Afgelopen week is in Aalsmeer en Kudelstaart de zogeheten ‘Passieronde’ 
weer begonnen. Korte vieringen, steeds op woensdagavond, en ter voorbe-
reiding op Pasen. De halte voor komende woensdag (20 maart) is in de Open 
Hofkerk te Aalsmeer. De bijeenkomst begint om 19.15 uur en duurt een half 
uur. Weet u welkom! 
 
Collecte voor bloemenfonds 
Voor komende zondag willen we graag de tweede collecte specifiek onder u 
aandacht brengen. Deze is weer voor het bloemenfonds. Elke week kopen 
we enkele bossen bloemen voor  leden van onze kerk, die de leeftijd van 80, 
85, 90 , 95 of ouder bereiken. Ook de huwelijksjubilea van 12 ½, 25, 40, 50, 
60 jaar getrouwd worden verblijd met een bloemetje.  



Verder zorgt de diaconie jaarlijks voor een Paas-en Kerstattentie in de vorm 
van bv. een plant. Ook aan de mensen, die ter bemoediging een bos bloe-
men krijgen, wordt gedacht. Deze zondag zal er voor allen die het betreft het 
Paasbloemetje klaarstaan in de hal. 
Onze missionaire bos op aanvraag wordt ook zeer op prijs gesteld. Al onze 
bloemengroeten bekostigen we uit de opbrengsten van ons bloemenfonds.  
Daarom willen we deze collecte van harte bij u aanbevelen. 
Uw diaconie 
 
Avondmaalscollecte op Witte Donderdag 
De avondmaalscollectes in 2024 zijn voor de Stichting Vrienden van ’t  Kloos-
terhof. ’t Kloosterhof is bij heel veel gemeenteleden bekend. Veel mensen 
brengen daar de laatste levensfase door.  
De zorg voor de mens staat hier centraal. Er zijn echter grenzen aan wat het 
zorgcentrum voor de bewoners kan doen. Daarom is de Stichting Vrienden 
van ’t Kloosterhof in het leven geroepen voor een bijdrage aan de kwaliteit 
van leven van de bewoners en proberen wat extra’s te bieden. 
Het is ook mogelijk om het doel te steunen via donaties aan de Diaconie 
Protestantse Gemeente Kudelstaart op Bankrekeningnummer: 
NL66RABO0373740158 t.b.v. Avondmaalsproject 2024. 
Bedankt namens de diaconie. 
 
Bedankt 
Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het mooie boeket en de vele 
beterschapskaarten die ik mocht ontvangen. Ik hoop de komende maanden 
weer goed op de been te komen, na de operatie aan beide benen. 
met vriendelijke groet, Aart Stijntjes. 
 


