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Nieuwsbrief, 24 maart 2024 

 

Van harte welkom in de eredienst, die gehouden wordt 
op zondag 24 maart 2024 in De Spil. Het is vandaag de 
laatste zondag in de lijdenstijd (en dus ook in de veertig-
dagentijd): Palmzondag. 

Voorganger in deze dienst is 
onze classispredikant, ds. Pe-
ter Verhoeff uit Alkmaar. Marjo-
lein van der Zwaard is ouder-
ling van dienst en Jaap Over-
beek treedt op als diaken. De  
kindernevendienst wordt geleid 
door Simone van Heemskerk 
en Eline ten Wolde. Norbert 
van Oostveen en Tineke Maas 
geven leiding aan de 
jeugdkerk. Voor de kleinsten tot 

vier jaar is er oppasdienst. Betty de Rooij is vandaag de 
lector. 
 

Als u niet in de kerkzaal bent, kunt u toch de dienst be-
kijken op kerdienstgemist.nl (https://kerkdienstge-
mist.nl/stations/2009-SoW-Kudelstaart).  
 

Na de dienst is er uiteraard weer koffiedrinken. Voor de 
kinderen is er natuurlijk limonade.  
 

De kerkenraad wenst u een mooie en gezegende dienst. 
 

Collectes 
De collecten deze week zijn voor de Eredienst & diaconie 

(1), het bloemenfonds  (2) en de ZWO-
commissie (uitgang).  
We collecteren fysiek en digitaal; bent 
u thuis, dan wordt gevraagd aan de 
collecte mee te doen via een overma-
king op het bankrekeningnummer van 

onze gemeente (NL62 INGB 0005 7820 44). U kunt via 
de hiernaast staande QR-code ‘rechtstreeks een beta-
ling’ doen. Ook wanneer u in de kerkzaal zit kunt u na-
tuurlijk gebruik maken van deze QR-code. De code is 
geldig tot en met 15 april. 

Orde van dienst 
Thema: De intocht van de kerk van de toekomst 

• Inleidend orgelspel. 
• Keuzelied: ‘Twee ruwe handen’ - de keuze van 

Rieneke de Bondt. 
• Welkom en mededelingen. 
• Toelichting liturgische schikking. 
• Aanvangslied: lied 212 : 1, 2 en 4 uit de NLB. 
• Moment van stilte. 
• Bemoediging en groet. 
• Kindermoment - Paasproject. 
• Videolied Paasproject: U droeg de straf voor mij. 
• De kinderen gaan naar de nevendienst. 
• Aansteken van de vredeskaars. 
• Gebed om ontferming. 
• Zingen: lied 1005 : 1, 2 en 5 uit de NLB. 
• Gebed bij de opening van het Woord. 
• Schriftlezing: Jeremia 38 : 1 - 13. 
• Zingen: lied 982 : 1 en 2 uit de NLB. 
• Schriftlezing: Marcus 4 : 30 - 32. 
• Zingen: lied 982 : 3 uit de NLB. 
• Verkondiging. 
• Zingen: lied 686 uit de NLB. 
• Dankgebed en voorbeden. 
• Inzameling van gaven - de kinderen komen terug 

van de nevendienst. 
• Slotlied: lied 970 uit de NLB. 
• Heenzending en zegen. 
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Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten 
niet op het openbare gedeelte van de website geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paasattenties 
Vandaag staan in de gang naar de kerkzaal de jaarlijkse 
paasattenties klaar. Graag vragen wij u weer om de dia-
conie te helpen om deze bij onze kerkleden te brengen 
wiens naam en adres op het etiket staat. Net als voor-
gaande jaren hopen we dat u allen er één of meerdere 
wilt bezorgen. Alvast bedankt. VELE HANDEN MAKEN 
LICHT WERK.  
Uw Diaconie   
 

Gemeentenieuws 
Uit privacyoverwegingen wordt het persoonlijk gemeen-
tenieuws niet op het openbare gedeelte van de website 
geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Diensten rondom Pasen 
A.s. donderdag en a.s. vrijdag is er ook een eredienst in 
het kader van de Stille Week. Beide diensten beginnen 
om 19.30 uur. Er zal dan geen nieuwsbrief zijn - wel zal 
er bij de deur een orde van dienst worden uitgereikt. Op 
Stille Zaterdag is er geen 
dienst.  
A.s. zondag, eerste Paasdag is 
er een feestelijke viering. In alle 
diensten wordt voorgegaan 
door onze eigen predikant, ds. 
Strydom Bruwer. Aan de Paas-
dienst zal muzikale medewer-
king worden verleend door het 
koor ‘United’ onder leiding van Rob van Dijk.  
 

Liturgisch bloemstuk 
Vandaag is de schikking gemaakt naar aanleiding van de 
tekst uit Jeremia 4: 19-5:1, ‘Kijk om je heen of er iemand 
is die rechtvaardig handelt, die naar eerlijkheid streeft.’  
 

Een rechtvaardige. 
Vandaag, Palmzondag, begint de Stille week. We lezen 

het verhaal van Jezus’ intocht in 
Jeruzalem. Hoe feestelijk dit 
ook lijkt, Lucas vertelt dat Jezus 
huilt als Hij de stad binnenrijdt. 
Hij ziet nl. al voor zich wat het 
gevolg zal zijn van het onheil 
dat de stad over zichzelf heeft 

afgeroepen. 
Ook Jeremia kent deze tranen. 
Het volk is terug bij af. De aarde 
is woest en doods geworden, 
net als in den beginne. Is er nog 
enige hoop voor Vrouwe Sion, 
voor volk en vaderland? Jere-
mia is onthutst en bang. Is er 
nog een rechtvaardige te vin-
den? 

 

Deze week lezen we het ver-
haal van Jezus’ lijden en ster-

ven. De rechtvaardige die het oordeel draagt. 
 

De schikking vandaag is een alternatieve Palmpa-
senstok. In plaats van een broodhaantje is de bol op de 
stok geplaatst. De Palmpasenstok symboliseert op deze 
manier het kruis dat gedragen wordt om de aarde te red-
den. De slinger met de 30 abrikozen symboliseert het 
verraad en de slinger met de 12 noten symboliseert de 
12 apostelen. De buxus symboliseert Palmpasen. 
 

Hosanna! 
roept het volk 
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De twaalf 
juichen, vrezen 
verraden. 
Levende aarde. 

 

Gemeenteavond 
Mooi en goed dat we met zoveel gemeenteleden in de 
zaal konden spreken over de Kerk van de Toekomst. 
Mooi ook dat er thuis of vanaf andere locaties geïnte-
resseerde “streamers” mee hebben gekeken.  
Duidelijk werd dat bij alle aandacht die nodig voor het 
besturen van de kerk in de toekomst en het organiseren 
van activiteiten, we nooit uit het oog mogen verliezen 
waarom het nu echt gaat: 

• De Bijbelse verhalen vertellen om als geïnspi-
reerde en bemoedigde Christenen te kunnen 
leven 

• De Maaltijd delen ( samenleven met God en el-
kaar ) 

• Zorg voor elkaar 
 

We hebben de uitkomst van de in februari en maart ge-
voerde gesprekken 
doorgenomen. Mooi 
dat het thema “ver-
binding” in al die ge-
sprekken het meest 
is genoemd. We vin-
den elkaar als men-
sen, verbonden in 
het geloof en in de 

leefgemeenschap 
waar we deel van uit 
maken. We zijn ons 
bewust van de vele 
zegeningen die we in 
het verleden hebben 
gekregen en zijn 

daar dankbaar voor. We erkennen ook dat niet alles al-
tijd goed is gegaan en beter had gekund en gemoeten. 
We willen verder, met elkaar. Daarom willen we samen 
nagaan hoe dat kan. Hoe we Ds. Strydom Bruwer kun-
nen helpen zijn “bediening” zo goed mogelijk te doen. 
Inhoudelijke activiteiten ontwikkelen waardoor we in ge-
sprek met elkaar ook kunnen groeien in het geloof en 
als mens.  
 

We hebben na de pauze gekeken naar een presentatie 
van de PKN classis Noord-Holland met daarin aandacht 
voor mogelijkheden de Kerk ook in de toekomst te be-
sturen en organisatorisch in stand te houden. Een con-
text waar ook wij in Kudelstaart mee te maken hebben. 
Ideeën en mogelijkheden voor de bestuursstructuur die 
wij kunnen implementeren die voldoen aan de PKN 
kerkorde in samenhang met mogelijkheden om 

inhoudelijke activiteiten te organiseren.  We hebben ge-
lukkig nog veel mogelijkheden en mogen optimistisch 
zijn dat onze inzet positief resultaat mag hebben. Werk 
aan de Kerk; doe mee! 
 

Na de rondvraag besloten we de avond met het zingen 
van Lied 416. Dat begint en eindigt met de regel: Ga 
met God en Hij zal bij je zijn! 
Leo Eveleens - voorzitter 
 

Vanuit de pastorie 
Hoe kies je het soort leven dat je wilt leiden? Je hoort dit 
advies vaak: Leef je droom, volg je hart, beslis voor 
jezelf. Kinderen krijgen voortdurend de opdracht om in 
zichzelf te kijken, zichzelf te vinden en hun eigen 
innerlijke kompas te ontdekken.  

 
Twee wetenschappers, Miroslav Volf en Matthew 
Croasmun, gingen echter kijken wat Jezus bedoelde met 
de belofte van een overvloedig leven. Ze gingen ook 
kijken wat het laatste onderzoek ons leert over de 
beslissingen van mensen met betrekking tot een gelukkig 
leven. Wat ze ontdekten is hoe incompetent wij mensen 
zijn in het nemen van beslissingen die ons gelukkig 
maken. We weten niet wat ons gelukkig maakt. De 
beslissingen van mensen in het Westen maken hen 
alleen maar ongelukkiger. We zijn gewoon niet ten volle 
in staat om ons eigen psychische en emotionele welzijn 
te bepalen door onze eigen individuele beslissingen. 
We worstelen hiermee omdat deze vraag sinds het begin 
van het moderne era geprivatiseerd is. Wij geloven dat 
ieder individu voor zichzelf moet uitzoeken en beslissen 
hoe een zinvol leven eruit ziet. Hierover bestaat geen 
gemeenschappelijke reflectie. Ik moet het zelf 
ontdekken. Ik moet mijn droom volgen en jij moet de 
jouwe volgen. Je moet je eigen antwoord vinden. 
Natuurlijk is elk van onze levens onze eigen individuele 
verantwoordelijkheid, maar als we ons niet verdiepen in 
de rijke collectieve wijsheid van de eeuwen, gaan we iets 
missen.  
Daarom zou de vraag "Wat voor leven wil ik?" vervangen 
moeten worden door de vraag "Wat voor leven is het 
waard om te hebben? Dan komen we misschien ergens.  
Jezus helpt ons hierbij. Sterker nog, Hij helpt niet alleen, 
Hij redt ons van onszelf. Daarom beantwoordt Hij deze 
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vraag voor ons, in onze plaats. Hij kent ons. Hij weet hoe 
ons hoofden werken. Hij weet wat we nodig hebben. Hij 
wil dat het ons goed gaat. Hij begrijpt het leven. Hij weet 
dat we moeite zullen hebben om de vraag zelf goed te 
beantwoorden. Daarom is Hij gekomen om ons het ware 
leven te geven. Jezus' pleidooi is: Volg alsjeblieft niet je 
eigen droom. Die zal je niet helpen. Geef hem op. Ruil 
hem in voor Mijn droom voor de wereld, voor Mijn 
koninkrijk, voor een relatie met Mij.  
Doe dit in elke dagelijkse keuze en je zult op een dag 
beseffen en ontdekken dat je leeft, echt leeft. 
Met hartelijke groet, Strydom Bruwer 
 

Tweede collecte vandaag 
Voor komende zondag willen we graag de tweede col-
lecte specifiek onder u aandacht brengen. Deze is weer 
voor het bloemenfonds. Elke week kopen we enkele bos-
sen bloemen voor  leden van onze kerk, die de leeftijd 
van 80, 85, 90 , 95 of ouder bereiken. Ook de huwelijks-
jubilea van 12 ½, 25, 40, 50, 60 jaar getrouwd worden 
verblijd met een bloemetje.  
Verder zorgt de diaconie jaarlijks voor een Paas-en 
Kerstattentie in de vorm van bv. een plant. Ook aan de 
mensen, die ter bemoediging een bos bloemen krijgen, 
wordt gedacht. Deze zondag zal er voor allen die het be-
treft het Paasbloemetje klaarstaan in de hal. 
Onze missionaire bos op aanvraag wordt ook zeer op 
prijs gesteld. Al onze bloemengroeten bekostigen we uit 
de opbrengsten van ons bloemenfonds.  

Daarom willen we deze collecte van harte bij u aanbeve-
len. 
Uw diaconie 

Avondmaalscollecte 
Komende donderdag is het ‘Witte Donderdag’. In de ere-
dienst die we dan houden hopen  we met elkaar het Hei-
lig Avondmaal te vieren. De (tweede) collecte die we dan 
houden is  voor het Avondmaalsproject, dan is de Stich-
ting  Vrienden van ’t Kloosterhof.   ’t Kloosterhof is bij heel 
veel gemeenteleden bekend. Veel mensen brengen daar 
de laatste levensfase door.  
De zorg voor de mens staat hier centraal. Er zijn echter 

grenzen aan wat het zorg-
centrum voor de bewoners 
kan doen. Daarom is de 
Stichting Vrienden van ’t 
Kloosterhof in het leven 
geroepen voor een bij-
drage aan de kwaliteit van 
leven van de bewoners en 
proberen wat extra’s te 

bieden. 
Het is ook mogelijk om het doel te steunen via donaties 
aan de Diaconie Protestantse Gemeente Kudelstaart op 
Bankrekeningnummer: 
NL66RABO0373740158 t.b.v. Avondmaalsproject 2024. 
Bedankt namens de diaconie. 

 
Kringenwerk in onze gemeente 

Het kringenwerk, het elkaar ontmoeten buiten de zondagse eredienst, leidt in onze gemeente een onopvallend bestaan. 
En dat, terwijl het de basis is van het samen kerk zijn. Het is daarom goed de kringen die er zijn eens te benoemen, op 
het gevaar af dat we er één over het hoofd zien. Wilt u meer weten van één van deze kringen/groepen, neem dan contact 
op met de contactpersoon.  

Naam van de kring 
Frequentie 

(voor zover bekend) Contactpersoon 
De Afdwalers  
(oudere jongeren van 25- 45) Maandelijks Dorien Rinkel 

Woensdagavondgroep (WAG) 
Op woensdagavond,  
(1 keer per drie weken) Madeleine van der Dussen 

De Huiskring 
 Op woensdagavond,  
(1 keer per maand) Hetty v.d. Wee 

Maandagavondgespreksgroep 
 Op maandagavond  
(1 keer per drie weken) Debora Pothuizen 

Gebedskring 
Wekelijks op dinsdagavond 
(van 19.00 tot 20.00 uur) Carla van Oostveen 

Spilgroep 
(voor bewoners van OTT) 

 Zondagavond  
(1 keer per 14 dagen) Jaap Overbeek 
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Omzien naar elkaar – aanvullend op het ‘gemeentenieuws’ 

Hier vindt u de namen en adressen van de gemeenteleden die in de komende week (vanaf zondag 24 tot 
en met zaterdag 30 maart 2024) de leeftijd van 70 jaar of hoger bereiken.  
Ook worden hier bijzondere jubilea van gemeenteleden gemeld.  

Uit privacyoverwegingen worden de namen 
en adressen van de jarigen en de jubilaris-
sen niet op het openbare gedeelte van de 
website geplaatst. 


