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Nieuwsbrief, 22 oktober 2023 

Welkom 
Van harte welkom in de eredienst, die gehouden wordt 
op zondag 22 oktober 2023 in De Spil. 
Voorganger in de dienst van vandaag de heer Arte Ha-

venaar uit Utrecht. 
Arte is inmiddels ook 
wel een ‘oudge-
diende’ op onze 
Kudelstaartse kansel. 

Kees de Bondt is ou-
derling van dienst. 
Agnes Poortvliet is di-
aken van dienst. Jan 

Sikkema bespeelt het orgel. 
Er is vandaag ook kindernevendienst. De leiding daarvan 
is in handen van  Susanne de Boer en Simone van 
Heemskerk. De lector van deze week is Ton van den 
Berg. 
 

Als u niet in de kerkzaal bent, kunt u toch de dienst be-
kijken op kerdienstgemist.nl (https://kerkdienstge-
mist.nl/stations/2009-SoW-Kudelstaart). De enige voor-
waarde is dat u een werkende internetverbinding moet 
hebben. 
 

Na de dienst is er uiteraard weer koffiedrinken.  
 

De kerkenraad wenst u een mooie en gezegende dienst. 
Vanmiddag is er ook een activiteit in De Spil. Om half vier 
presenteren Hans Bouma en Peter van Dongen een pro-
gramma ‘op het leven’. Verderop in deze nieuwsbrief 
leest u daar meer over. 
 

Collectes 
De collecten deze week zijn voor de Eredienst & diaconie 
(1), de Kerk  (2) en Kerk in actie (voor Vrouwen in Israël).   
We collecteren fysiek en digitaal; 
bent u thuis, dan wordt gevraagd 
aan de collecte mee te doen via 
een overmaking op het bankre-
keningnummer van onze ge-
meente (NL62 INGB 0005 7820 
44). U kunt via de  
hiernaast staande QR-code 
‘rechtstreeks een betaling’ doen. Ook wanneer u in de 
kerkzaal zit kunt u natuurlijk gebruik maken van deze 
QR-code. De code is geldig tot en met 14 november. 
 

Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten en 
het persoonlijk gemeentenieuws niet op het openbare 
gedeelte van de website geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orde van dienst 
• Inleidend orgelspel. 

• Keuzelied – Reckless love – uitgekozen door Eva 
Sangers. 

• Welkom en mededelingen. 

• Intochtslied: lied 733 uit de Opwekkingsbundel - 
tienduizend redenen. 

• Stil gebed, bemoediging en groet. 

• Aansteken vredeskaars. 

• Zingen: lied 23b : 1, 4 en 5 uit de NLB. 

• Richtlijnen voor het leven. 

• Kyriëgebed. 

• Zingen: lied 838 : 1 uit de NLB. 

• Inleiding op het thema 

• Gebed om de opening van het Woord. 

• Kindermoment. 

• Kinderlied: het dochtertje van Jaïrus, je mag er zijn. 

• Kinderen gaan naar de nevendienst. 

• Schriftlezing: Exodus 3 : 1 – 14. 

• Zingen: lied 130 : 1 en 3 uit de NLB. 

• Verkondiging. 

• Zingen: ik zal er zijn (Sela). 

• Kinderen komen terug van de nevendienst. 

• Gebed en voorbeden. 

• Inzameling van gaven. 

• Slotlied: lied 1005 uit de NLB (via youtube) – Lnging 
for light, we wait in darkness. 

• Heenzending en zegen. 
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‘Op het leven’ 
Hans Bouma en Peter van Dongen: 
Een programma van verhalen, poëzie en muziek 

 

Deze zondagmiddag mogen we de bekende dichter en 
theoloog Hans Bouma ontvangen in de Spil, waar hij 
een programma zal presenteren met verhalen en po-
ezie,  muzikaal omlijst door Peter van Dongen op piano. 
 

Voor de pauze vertelt Hans Bouma over Lazarus. Hij 
laat hem aan het woord komen: over zijn vriendschap 
met Jezus, zijn vroege dood, zijn opwekking. Een 
schokkend maar ook bevrijdend verhaal, waaraan Peter 
van Dongen muzikaal deelneemt. 

 

Na de pauze volgt 'Een verhaal vol vragen. 
Stel: Je komt in zo’n vertrouwelijk gesprek met God dat 
je bepaalde vragen die je als gelovige maar blíjven ach-
tervolgen, dwarszitten, in het nauw drijven, in alle open-
heid aan Hem kunt voorleggen. Op zichzelf is dat al ge-
noeg. En of Hij dan antwoordt en zo ja, hoe dat ant-
woord dan ook luidt, je merkt het wel. Als je die vragen 

maar een keer hebt mogen uitspreken. Als je maar door 
Hem gehoord bent. 
Ook bij dit verhaal is Peter van Dongen weer muzikaal 
betrokken. 
 

De middag start om 15.30 uur en zal rond 17.00 uur af-
gerond worden. Toegang gratis inclusief koffie en thee. 
Allen van harte welkom in De Spil, Spilstraat 5, 1433HD 
Kudelstaart. 
Namens de Commissie Vorming en Toerusting, Joke 
van Leeuwen 
 

Vaart in Kudelstaart!? 
Jarenlang was dat hét credo van onze kerk. Door de tijd 
heen en ook zeker ten gevolge van corona is die vaart 
helaas wat op de achtergrond geraakt. Wat zou het mooi 
zijn om iets van dat ‘alles lukt en alles kan’-gevoel bij ons 
in de SOW-gemeente weer naar boven te halen. 
In een aantal kerken om ons heen wordt er iedere maand 
een maaltijd-inloopavond georganiseerd waar iedereen 
welkom is. Zoiets organiseren zou in onze SOW-ge-
meente toch ook moeten kunnen. Met elkaar eten ver-
bindt, biedt plezier én (niet onbelangrijk) er is tijd voor 
een goed gesprek en luisterend oor. 
Tegen een kleine vergoeding komt er een (thema-)maal-
tijd met een drankje op tafel en kan ieder, die een gezel-
lige avond wil hebben, aanschuiven. 

 
U begrijpt dat zoiets een degelijke voorbereiding vergt. 
Er zijn dan ook handen nodig, die het werk lichter maken. 
Misschien zijn er gemeenteleden die enthousiast zijn om 
met elkaar aan de slag te gaan en het een uitdaging vin-
den om het verschil te maken. Al is het maar om een 
‘drafje’ in plaats van een ‘vaart’ in onze Spil terug te bren-
gen. Het kan en mag weer !! Laten we het dan ook samen 
doen ! 
Ik wil me hier voor gaan inzetten maarrrr…… ik kan het 
zéker niet alleen. Wie heeft tijd maar bovenal ook de spi-
rit en het enthousiasme om met mij mee te doen om  een  
echte SOW-keuken op te starten? 
Met een hartelijke groet, Truus de Geus, tel.  0297-
323072 / 06-33697944 
Email: truus.de.geus@sow-kudelstaart.nl  
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Uitgangscollecte 
De uitgangscollecte vandaag is bestemd voor het Kerk in 
Actieproject ‘Vrouwen in Indonesië’. Kerk in Actie schrijft 
daarover het volgende: 
De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, 
spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in 
de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezond-
heidszorgslecht functioneren. Veel vrouwen zijn actief 
betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk en 
nemen sociale en pastorale taken op zich. 

 
Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea voor deze 
taken. Ze kunnen een diaconale of maatschappelijke 
graining, een alfabetiseringscursus of naailes volgen. 
Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma 
voorlichting over gezonde voeding. 
Geef in de collecte en steun de vrouwen in de kerk in 
Indonesië en andere werelddiaconale projecten van Kerk 
in Actie, of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 
457 457 t.n.v. 
Kerk in Actie o.v.v. collecte kerk Indonesië, of doneer on-
line. Hartelijk dank! 
 

Uit de pastorie 
Gebruik je vingers! Waarvoor? Om te bidden. Dit is wat 
een christelijke verpleegster ooit een patiënt wilde leren. 
De patiënt was een oudere, koppige en klagende man. 
Niets kon hem tevredenstellen. Desondanks behandelde 
de verpleegster hem met liefde, geduld en respect. Hij 
kon aan haar handelingen zien dat ze christen was.  
Op een dag bekende hij haar dat hij niet wist hoe hij 

moest bidden. Op een 
heel praktische en 
eenvoudige manier ge-
bruikte ze haar vingers 
om hem te leren bid-
den. 
Elke vinger op haar 
hand, en natuurlijk ook 
op zijn hand, stond 
voor iemand voor wie 
hij kon bidden. 

Haar duim was het dichtst bij haar lichaam en herinnerde 
haar eraan om te bidden voor haar familie en gezinsle-
den. 
De tweede vinger was haar wijsvinger en die herinnerde 
haar eraan om voor iedereen te bidden die haar de weg 
naar Christus had gewezen: leraren, ouders en predikan-
ten.  
De middelvinger was de langste en herinnerde haar er-
aan om te bidden voor de leiders op elk gebied van het 
leven.  
De vierde vinger was de zwakste - zoals elke pianospeler 
en typiste kan getuigen. Ze bad voor iedereen die zwak 
en ziek was, honger had of pijn leed, in nood verkeerde 
of op het randje van de dood stond.  
De pink was de kleinste en meest onbeduidende vinger 
- hij herinnerde haar aan zichzelf en toen legde ze al haar 
vreugden, angsten, verlangens en zorgen aan de Heer 
voor. 
Nu je het weet, er zijn genoeg goede redenen waarom je 
je vingers regelmatig kunt gebruiken als je dat wilt ... 
Hartelijke groet, Strydom Bruwer 
 
Inzameling postzegels, kaar-
ten, etc. 
Al vele jaren staat er een doos op de tafel in de hal waar 
we kaarten en postzegels in verzamelen. Jaap de Jong 
of de diaconie zorgt dan dat dit bij Kerk in Actie terecht 
komt. Deze inzameling levert veel op. In 2022 was de 
opbrengst (landelijk) € 31.393,88 (€ 27.619,68 voor 
postzegels en kaarten en € 3.774,20 voor cartridges en 
mobieltjes.) Postzegels worden door vrijwilligers afge-
weekt en kaarten gesorteerd.  

 
Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene 
kant een afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor 
adres en postzegel. Dit zijn verhandelbare kaarten, on-
geacht de afbeelding. (Bijna) alle dubbele kaarten en 
enkele kaarten die in een envelop verzonden worden, 
zijn oud papier. Momenteel is er nog wel handel in dub-
bele kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en Stich-
ting Kinderpostzegels.  
 

Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl 
ze geld waard zijn. Lege toners en cartridges kunnen 
opnieuw gevuld worden. Via het inzamelprogramma 
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van het bedrijf Eeko, ontvangt Kerk in Actie voor veel 
ingeleverde telefoons of cartridges een vergoeding. 
Voor iedere lege cartridge krijgen ze 15 cent, voor ie-
dere bruikbare smartphone 5 euro, onbruikbare 
smartphones en alle andere mobiele telefoons leveren 
50 cent op.  
Dus we hopen dat u Kerk in Actie helpt en postzegels, 
kaarten, cartridges en oude mobieltjes in de daarvoor 
bestemde doos doet. 
Alvast bedankt, namens de diaconie 
 

Gemeenteavond 
Op D.V. 2 november a.s. is er een gemeenteavond. Een 
hele belangrijke. We gaan het dan hebben over onze toe-
komst. Het is dus belangrijk dat u, als u in de gelegenheid 
bent, daarbij aanwezig bent.  

 
In de nieuwsbrief van volgende week geven we u vast 
ook wat inhoudelijke informatie over wat u verwachten 
kunt op die tweede november. De avond begint om kwart 
voor acht (en niet om acht uur zoals meestal gebeurt) – 
de inloop (met de koffie) is vanaf half acht. 
Scriba 

Oproep voedselbank 
Vele gezinnen leven in deze tijd in armoede. Zij zijn dan 
ook vaak afhankelijk van de voedselbank. 

 
Reden voor ons om weer ons steentje bij te dragen via 
een actie in onze Samen op Weg kerk.  
Wekelijks geeft de Voedselbank met haar vrijwilligers 
voedselpakketten aan gezinnen die daar zelf niet in kun-
nen voorzien. Mogelijk kent u zelf ook mensen in uw om-
geving die hier noodgedwongen gebruik van moeten 

maken. Het aantal gezinnen, dat afhankelijk is van de 
Voedselbank, neemt daarbij ook steeds meer toe, terwijl 
het aanbod van (gezond) voedsel afneemt. Daar willen 
we ons als kerk voor inzetten door een inzameling voor 
de Voedselbank te organiseren.  
Doneren aan de hand van een ‘boodschappenlijstje’ 
Aan de hand van het ‘boodschappenlijstje’ op de flyer 
vragen we jullie om te doneren voor de Voedselbank. Op 
zondag 15 en 22 oktober staan we bij de ingang van de 
kerk de flyers uit te delen.  
De artikelen kun u op de zondagen 22 en 29 oktober in 
leveren. Er zullen dozen in de gang naar de kerkzaal 
staan waar u het zelf in kunt doen.  
Helpt u mee??? 
Bedankt namens de diaconie. 
 

Keuzelied 
Het keuzelied van vandaag is uitgekozen door Eva San-
gers. Het is het lied Reckless love’ en het wordt uitge-
voerd door Cory Asbury’.  
Asbury zegt over het lied het volgende: het woord reck-
less, in het Nederlands te 
vertalen met roekeloos, is 
volgens Asbury een voor-
beeld van out of the 
box denken over God. 
“We zitten soms vast in 
een manier van denken of 
een concept van iets, en 
het is lastig om anders te 
kijken. Ik weet dat het 
woord roekeloos een negatieve connotatie heeft, en dat 
het moeilijk is om er op een andere manier naar te kij-
ken. Het woord roekeloos beschrijft voor mij de manier 
waarop God ons beschermt. Het is intens, het is dat Hij 
álles zou doen om de vijand of welke kracht dan ook die 
tegen ons is, te stoppen. Het maakte niet uit wat het 
kostte, Jezus stierf aan het kruis voor ons, zondaren. 
Voor mij is dat een aspect van reckless.” 

 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
 
 
 
 

Uit privacyoverwegingen worden de namen 
en adressen van de jarigen en jubilarissen niet 
op het openbare gedeelte van de website ge-
plaatst. 

 
 
 
 
 

 
 


